73. De verovering van Jeruzalem :

Op 15 juli 1099, te 3 uur ‘s namiddags,
slaagden de kruisvaarders er eindelijk in
zich van Jeruzalem meester te maken.
Zij waren nog slechts met veertig
duizend man, terwijl zij bij hun vertrek
tienmaal talrijker waren. Godfried van
Bouillon was een van de eersten om in
de stad binnen te dringen. In de
stormloop, die bijzonder hard was,
speelden de Belgen een beslissende rol.



